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NGƯỜI THẦY TÂM HUYẾT TRUYỀN LỬA CHO 
SINH VIÊN

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Triết học tại 
Đại học Rôstốp, Liên Xô (cũ), năm 1986, cử nhân 
Nguyễn Quang Hưng về giảng dạy tại Khoa 
Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, ĐHQGHN (VNU-USSH). Từ năm 2004 đến 
2015, thầy đảm nhiệm chức vụ là Chủ nhiệm 
Bộ môn Lịch sử Triết học, và từ năm 2007 đến 
nay là Phó Giám đốc, sau đó là Giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại (CECRS), 
cũng từng giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Khoa 
Triết học. Đến nay, GS. Nguyễn Quang Hưng đã 
có gần 40 năm gắn bó với mái trường ĐH Khoa 
học Xã hội và Nhân văn.

Thầy Hưng chia sẻ, thầy đến với ngành Triết 
học rất tình cờ. Từ nguyện vọng học ngành Hóa 
học tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội đến sinh 
viên khoa Kinh tế chính trị, thầy Hưng được cử 
đi học tại Liên Xô và lựa chọn học tập, nghiên 
cứu ngành Triết học, rồi sau này khi có dịp qua 
CHLB Đức theo học Thạc sĩ và Tiến sĩ Tôn giáo 
học. Tình yêu với các môn khoa học này lớn 
dần theo những năm tháng học tập tại nước 

ngoài Nga và Đức. Và tình yêu đó đã được người thầy Nguyễn 
Quang Hưng truyền lửa tới nhiều thế hệ sinh viên, học viên, 
nghiên cứu sinh của Khoa Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã 
hội và Nhân văn.

Trong quá trình công tác, có nhiều lời mời hấp dẫn từ các 
trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, tuy nhiên thầy Hưng 
vẫn lựa chọn gắn bó với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, ĐHQGHN. “Đối với tôi, Trường ĐH Khoa học Xã hội và 
Nhân văn là ngôi nhà thứ hai, là nơi tôi tin tưởng để cống hiến 
cả cuộc đời giảng viên của mình” - GS. Hưng chia sẻ.

Với thầy Nguyễn Quang Hưng, được chứng kiến các thế hệ 
sinh viên trưởng thành, trong đó có nhiều sinh viên đam mê 
nghiên cứu lĩnh vực Triết học, đó chính là động lực lớn lao để 
các thế hệ thầy giáo, cô giáo của khoa Triết học tiếp tục gắn 
bó, tiếp tục trau dồi và truyền thụ tri thức.

Sự quan tâm, sẻ chia giản dị của các em sinh viên cũng chính 
là niềm vui đối với người thầy giáo trên giảng đường đại học. 
“Tôi còn nhớ như in hình ảnh của hai em cách đây 3-4 năm, 
lần lượt cô chị, rồi cô em cùng học Khoa Triết, ngày 30 Tết tìm 
đến nhà biếu thầy cặp bánh chưng vì sợ nhà thầy không gói 
bánh được. Chính tình cảm chân thành, mộc mạc của các em 
là nguồn động viên để tôi luôn mong muốn gắn bó với sinh 
viên, với Nhà trường” - GS. Nguyễn Quang Hưng xúc động 
kể lại.
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Người học trò trong câu chuyện của thầy Hưng 
chính là em sinh viên Đinh Thị Mỹ Linh (K61) và 
Đinh Thuỳ Dương (K66 khoa Triết học, Trường 
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn). Với các cô 
sinh viên này, thầy giáo Nguyễn Quang Hưng 
đã truyền lại cho cá nhân em và các bạn sinh 
viên tình yêu, niềm say mê nghiên cứu Triết 
học - một ngành khoa học cơ bản tưởng như 
đang ít hấp dẫn đối với các bạn trẻ.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô trong 
khoa Triết học, đặc biệt là thầy Nguyễn Quang 
Hưng, sinh viên Đinh Thuỳ Dương chia sẻ: “Nhờ 
có thầy, em đã lựa chọn học ngành Triết học, 
chuyên ban Triết học phương Tây, và em hoàn 
toàn mãn nguyện với lựa chọn đó!”. Chị gái của 
Thuỳ Dương là cựu sinh viên K61 ngành Triết 
học, do vậy Dương đã được tiếp xúc với ngành 
học này và biết về thầy Hưng qua lời kể của chị 
gái cũng như các bạn đồng môn của chị.

Theo cô sinh viên năm thứ 4, với phương pháp 
truyền đạt mới mẻ, ánh xạ tri thức khoa học và 
thực tế, mỗi bài giảng của thầy Nguyễn Quang 
Hưng đã mang đến cho sinh viên cái nhìn đa 
chiều về những hiện tượng trong cuộc sống. 
Sinh viên khoa Triết rất ấn tượng với những bài 
giảng của thầy Hưng trong các học phần như 
Phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học qua 
các tác phẩm kinh điển, Các trào lưu triết học 
Kitô giáo hiện nay…

Và có lẽ với các em sinh viên khoa Triết, dáng 
vẻ giản dị, những câu chuyện dí dỏm, sự quan 
tâm chân thành của người thầy giáo Nguyễn 
Quang Hưng đã thực sự mang lại cho các em 
niềm kính trọng và sự tin cậy. Đứng trên bục 
giảng của các em không phải là một giáo sư lớn 
tuổi đầy nghiêm cẩn mà là một người thầy luôn 
gần gũi, sẻ chia với sinh viên. Bởi vậy mà sinh 
viên khoa Triết không ngần ngại hô tên thầy 
trong buổi liên hoan nho nhỏ sau khi các em 
dành giải quán quân ở cuộc thi Olympic Triết 
học Việt Nam 2024, hay những lời thăm hỏi ân 
cần của các cựu sinh viên dành tới thầy sau 
nhiều năm ra trường.

NHÀ KHOA HỌC BỀN BỈ TRÊN HÀNH TRÌNH 
NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

GS. Nguyễn Quang Hưng đã có nhiều năm học 
tập và nghiên cứu tại các quốc gia phát triển 

mạnh mẽ trong nghiên cứu Triết học. Thầy đã hoàn thành 
các chương trình học và được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành 
Đông Nam Á học - Tôn giáo học tại Trường Đại học Passau, 
CHLB Đức (năm 1998); Tiến sĩ Đông Nam Á học tại Trường Đại 
học Humboldt ở Berlin, CHLB Đức (năm 2004).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của GS. Nguyễn Quang Hưng 
gồm: Triết học cổ điển Đức, Lịch sử truyền giáo, cộng đồng 
Công giáo và đạo Tin Lành ở Việt Nam; Quan hệ giữa tôn giáo 
và văn hóa về phương diện nghiên cứu lý luận; Các khía cạnh 
xung đột văn hóa và chính trị trong quan hệ tôn giáo và văn 
hóa khi nghiên cứu cộng đồng dân tộc Mông ở Việt Nam.

Trong thời gian công tác, giáo sư đã hướng dẫn 06 Nghiên 
cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cùng hàng chục 
học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn 
thành 01 đề tài NCKH của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia 
(NAFOSTED), 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước; công bố gần 90 
bài báo khoa học trong nước và quốc tế, đã xuất bản 10 đầu 
sách (bao gồm cả viết chung, chủ biên và viết riêng), trong đó 
có 03 sách xuất bản ở nước ngoài, trong đó có những công 
trình xuất bản ở các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới.

Hiện nay GS. Nguyễn Quang Hưng đang có nhiều đóng góp 
tích cực tại Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại, Hội 
đồng tư vấn về tôn giáo tín ngưỡng của Trung ương Mặt trận 
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Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ…  Trong 
giai đoạn phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo 
Đương đại, thầy góp phần quan trọng trong việc tổ 
chức thành công 12 hội thảo khoa học quốc tế và 
nhiều tọa đàm trong nước về lĩnh vực tôn giáo học.

Trước hiện trạng các ngành khoa học cơ bản, trong 
đó có các ngành khoa học xã hội và nhân văn, hiện 
nay đang ít cạnh tranh hơn so với các ngành khoa 
học ứng dụng, GS. Nguyễn Quang Hưng cho biết, vấn 
đề này không chỉ gặp ở Việt Nam mà ở nhiều nước 
trên thế giới. Là nhà khoa học dành cả cuộc đời cho 
nghiên cứu, GS. Nguyễn Quang Hưng cho rằng, với 
vai trò là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri 
thức đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN nói chung và 
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng, 
cần đi bằng hai chân là phát triển khoa học cơ bản 
song song với khoa học ứng dụng, tư vấn chính sách 
cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. 
Khoa học cơ bản vẫn đóng vai trò là nền tảng, là cơ sở 
cho việc áp dụng vào các ngành khoa học ứng dụng. 
Nếu ví khoa học ứng dụng là thân cây, cành lá sum 
xuê thì khoa học cơ bản chính là bộ rễ vững chắc cho 
sự phát triển của khoa học và đời sống.

Đối với ngành Triết học, từ nền tảng là thành tựu 

trong nghiên cứu lịch sử Triết học được hình thành 
qua hàng ngàn năm, đến nay đã phát triển thành 
triết học ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống 
như y học, môi trường, tôn giáo, kinh tế, văn hóa - 
chính trị... Việc kiên định trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học hàn lâm, từ đó làm nền tảng cho khoa học 
ứng dụng đã trở thành kim chỉ nam của Trường ĐH 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN trong những 
năm qua.

Thầy Hưng chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, chừng nào 
còn sức khỏe, chừng đó còn cống hiến cho nghiên 
cứu khoa học. Tôi không chỉ say mê các vấn đề khoa 
học hàn lâm mà còn thực hiện các chuyến nghiên 
cứu thực địa, thực hiện các hoạt động tư vấn chính 
sách về các vấn đề trong đời sống tôn giáo tín 
ngưỡng tại Việt Nam”.

Với những cống hiến bền bỉ trong gần 40 năm giảng 
dạy và nghiên cứu, tháng 11/2024 vừa qua, thầy 
Nguyễn Quang Hưng đã được Hội đồng Giáo sư nhà 
nước công nhận chức danh Giáo sư ngành Triết học.
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